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Maandbrief december 2 2024 

   

De kerkdienst kunt u volgen door naar de 
website van de kerk te gaan: 
www.hervormdkampereiland.nl   
Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons 
weten met een mailtje aan de scriba.  

 

Van de kerkelijk werker 
Van de kerkelijk werker 
 

Onderweg 
Een man en een vrouw gaan langs de wegen 

De lucht is koud, de wind zit tegen 
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen 

En af en toe hoor je haar vragen 
Met zachte stem: 

Is het nog ver naar Bethlehem? 
Ja, ‘t is nog ver naar Bethlehem 

 
Opnieuw een jaar van vluchtelingen 
Die schamel langs de wegen gingen 

Opnieuw een jaar van oorlogsrampen 
Van hongersnoden en van kampen 

En requiem. 
Is het nog ver naar Bethlehem? 

Ja, het is nog ver naar Bethlehem 
 

Van de verloren Hof van Eden 
Naar de onmogelijke vrede 

Zo trekt de mens over de wegen 
En soms kom hij die ezel tegen 

Met haar en hem 
Is het nog ver naar Bethlehem? 

Ja 
Ja 

‘t Is nog heel ver naar Bethlehem 
 

Dit gedicht van Ivo de Wijs geeft woorden aan het 
onbehagen van kerst. Aan de ene kant de vreugde 
en licht van kerst, maar er is ook een donkere kant. 
Een donkere kant dat niet alles peis en vree is. We 
zijn met deze wereld en met elkaar onderweg naar 
die eeuwige stad Bethlehem. Waar het echt altijd 
vrede zal zijn. Tot die tijd wordt Jezus steeds 
opnieuw geboren om ons eraan te herinneren dat 
Hij erbij is in ons onderweg zijn. Ik wens jullie 
allemaal een gezegend kerstfeest. Bart van ’t Ende 
 
 
Vierende gemeente 
Zondag  22 december 4e Advent 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. G. J. Röben, Vollenhove 
Kindernevendienst: Karolien 
Oppasdienst: Rina en Iris 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kerk 
 
Woensdag  25 december 1e kerstdag 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Bart van ‘t Ende 
Kindernevendienst: Brenda 
Oppasdienst: Bertine en Agnes 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kinderen in de Knel 
Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens 
twee kinderen gedood en raken meer dan vier 
kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen 
zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of 
daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat 
niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog 
in hun land. 
De veerkracht van de mensen in Oekraïne is 
bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de 
ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag 
aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor 
hun kinderen. Daar helpen we ze graag bij. 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense 
kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele 
land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te 
spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond 
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te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen 
voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op 
tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen 
steden staan mobiele locaties waar kinderen en 
hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal 
kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel 
van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, 
zodat kinderen kunnen blijven leren. 
Met jouw bijdrage aan de collecte help je kinderen 
in Oekraïne de oorlog door. Help je mee? 
 
 
Donderdag 26 december 2e kerstdag 
Kerstgezinsdienst 
Tijd: 10.00 uur 
Op 2e kerstdag gaan we kraamschudden bij Jozef, 
Maria en kindje Jezus.  
Deze ochtend voor en door kinderen begint o.l.v. 
Bart van ‘t Ende om 10 uur in de kerk op het 
Kampereiland. We zijn heel benieuwd wie er 
allemaal nog meer op kraamvisite komen. U, jij 
komt toch ook? 
De collecte deze ochtend is voor stichting ‘De 
Wijkwieg’ uit Genemuiden. Deze stichting heeft als 
motto: Ieder uniek leven, door God gegeven, 
verdient een kansrijke start. Zij geven hier vorm 
aan door het voorzien van onderdak, 
benodigdheden en professionele begeleiding 
aan  (a.s.)moeders en kinderen waarvoor ‘geen 
plaats is in de herberg’. 
 
Zondag  29 december 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen 
Kindernevendienst: Hetty 
Oppasdienst: Annejet en Danny 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Tearfund 
Tearfund is een organisatie met een passie voor 
God en voor de mensen. Zij geloven in de kracht 
van de lokale kerk in de strijd tegen armoede en 
onrecht. Daarmee kunnen ze op een duurzame 
manier wereldwijd mensenlevens veranderen. 
Daarom werken zij bij voorkeur in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika om in hun eigen dorp of stad 
initiatieven te ontplooien tegen armoede. 
Bijvoorbeeld op het gebied van hiv en aids, 

voedselzekerheid en inkomen, schoon water, 
noodhulp en voorbereidingen op rampen. 
 
Dinsdagavond  31 december Oudejaarsavond 
Tijd: 19.30 uur 
Voorganger: Ds. H. van Ark, Vorchten 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Waypoint Kampen 
Een tweedehandskledingwinkel voor het goede 
doel. In de winkel verkoopt Waypoint 
tweedehands dames, heren, kinderkleding en -
accessoires van hoge kwaliteit. De opbrengst van 
de tweedehands kledingwinkel gaat naar goede 
doelen in Kampen. 
 
Zondag  5 januari Bevestiging ambtsdragers 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Bart van ’t Ende 
Kindernevendienst: Annejet 
Oppasdienst: Jennemarieke en Daan 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Orgel 
 
Pastorale gemeente 
Voor het nieuwe jaar 
Het bekende lied Ga met God en Hij zal met je zijn 
bevat een oproep en een belofte. Wandel met God 
en Hij belooft om bij je te zijn. Dat vraagt om 
vertrouwen; juist op momenten dat je die belofte 
niet ziet en ervaart. Om die belofte van God te 
blijven herinneren hebben we elkaar als broeders 
en zusters nodig, ook in het nieuwe jaar. Als 
levende herinneringen dat God doet wat Hij 
belooft. In de dienst van 5 januari sluiten we de 
dienst af met dit lied; een herinnering en oproep 
dat God met je mee wilt gaan in het nieuwe jaar. 
Ik wens jullie allemaal Gods heil en zegen toe voor 
2025. Bart van ’t Ende 
 
(Her)bevestiging ambtsdragers 
In de dienst van 5 januari wordt herbevestigd in 
het ambt van diaken Klaas Dijkstra en bevestigt als 
ouderling-kerkrentmeester Marianne van ’t 
Oever. We zijn als gemeente en kerkenraad 
dankbaar dat zij hun ambt voortzetten en 
aanvaarden. Tijdens deze dienst zal er gelezen 
worden uit Ruth 2. Waarin we lezen dat Boaz een 
stuk land opoffert voor de ander. Wat offeren wij 
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op voor de ander? Dat kan een stukje tijd zijn om 
een ambt te bekleden maar ook op andere 
manieren. Kortom, hoe gaan wij om met onze tijd? 
‘Neem mijn leven laat het Heer, toegewijd zijn aan 
Uw eer!’. Wilt u Klaas en Marianne gedenken in uw 
gebed en bidden voor het ambtswerk in de 
gemeente? Bart van ’t Ende 
 
Van de kerkrentmeesters 
 
Actie Kerkbalans 2025 
Van zaterdag 11 januari t/m zaterdag 25 januari is 
het weer de landelijke week van Actie Kerkbalans. 
De leden van het College van Advies zullen dan 
weer bij u langskomen om de brief te bezorgen. 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het 
gebouw, het salaris van onze kerkelijke werker, de 
energiekosten maar ook de voorgangers en het 
orgel kosten veel geld. Samen als gemeente zijn 
we dus ook financieel verantwoordelijk. 
Uw steun hebben we hard nodig! 
 
College van Advies 
In november heeft het College van Advies samen 
met de kerkrentmeesters vergaderd. 
Aftredend dit jaar was Arjan van der Kamp en 
toegetreden is Hetty van der Linde. We zijn blij dat 
het CvA nu voltallig blijft! 
Elk najaar staat in ieder geval altijd  de financiële 
begroting voor het volgende jaar op de agenda. U 
kunt de begroting voor 2025 inzien via onze 
website, onder het kopje ANBI. 
Eventueel kunt u deze ook opvragen via de 
kerkrentmeesters 
(cvk.kampereiland@outlook.com). 
 
Gemeenteleden bedankt! 
Ook in het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd 
in en rondom ons kerkgebouw.   
Denk bijvoorbeeld alleen al aan alles wat er in en 
rondom een eredienst gebeurt. 
Hoeveel gemeenteleden er telkens weer bezig zijn 
om alles op rolletjes te laten lopen. Maar ook 
gemeenteleden die wat meer 'op de achtergrond' 
bezig zijn met zijn/haar bijdrage, ook heel 
waardevol.  

Dat alles draait volledig op vrijwilligers. En zo 
gebruikt God van ieder van ons zijn/haar talent, 
om door middel van ons gezamenlijk geloof in 
God, op deze plek en deze kerk zich in te zetten. 
En wat mooi is het dat we in zo'n kleine gemeente, 
zoveel activiteiten kunnen organiseren rondom de 
kerk. 
We gaan op naar het nieuwe kalenderjaar, waarin 
we weer gezamenlijk veel activiteiten en diensten 
mogen organiseren. En dat lukt alleen 
gezamenlijk, met ieders talent door God gegeven! 
 
Namens de Kerkenraad, bedankt voor uw/jouw 
inzet van dit jaar! 
Jurian van den Berg 
Voorzitter Kerkenraad 
 
 
Van de diakenen 
 
Inzameling Voedselbank 
De collecte voor de voedselbank bracht €48 op. Er 
zijn 4 kratten met houdbare producten verzameld. 
 

 
 
 
Collectes bij de achteruitgang. 
Sinds twee maanden collecteren we als diaconie 
niet meer door de kerk, maar staat er een diaken 
bij de achteruitgang van de kerk. Dit hebben we 
gedaan omdat de rondgang door de kerk wat 
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rommelig werd, omdat mensen de collectezakken 
doorgaven en er bijna niemand meer iets in deed. 
We zijn dan als kerkenraad ook blij dat er zoveel 
mensen de Appostel-app gebruiken om mee te 
geven. Hierbij is dus het collectemoment in de 
kerk verdwenen, maar op deze manier blijven we 
als diaconie wel betrokken bij het collecteren. Dit 
doen we voor gemeenteleden, kinderen en gasten 
die nog fysiek kunnen en willen geven. Het is even 
wennen voor iedereen; de vorm is verandert, 
maar het doel is hetzelfde gebleven. 
De diaconie 
 
 
 

 
 
Vrede 
De Opendienst op de 1e Adventzondag had als 
thema Zien in Nieuw Licht. Het onderwerp was 
Vrede. Een gemeentelid heeft de duif gesmeed en 
deze staat opgesteld met 1 amaryllis in de vaas en 
amaryllisbollen op de tafel. 
 
 
Het Bloembed 
Met de Kerstdagen komt ook mirre in beeld. 

Maar wat is Mirre eigenlijk? 
Mirre of myrrhe is een gomhars. 
De ruwe hars wordt bewerkt door middel van 
stoomdestilatie: het eindresultaat is een dikke 
lichtgele olie met een warme, kruidige, zoetige en 
enigszins rokerige geur. 

 
 

Gestookt brengt mirre een zware geur voort, 
bekend van de wierook. 
Het geslacht Mirre bevat ongeveer 250 soorten, 
die veelal moeilijk te onderscheiden zijn. 
De soorten bezitten takdoornen: dit zijn takken in 
de vorm van een doorn, die haaks op de stengel 
staan en de plant een grillig uiterlijk verlenen.  
Bij de struikvormen is de hoofdstam meestal 
gebogen. De plant heeft schaarse, aromatische, 
drietallige bladeren, die zo'n twee centimeter lang 
kunnen zijn. Na de regen verschijnen geelrode of 
groenwitte bloemen, gevolgd door kleine bessen. 
Mirre komt als wilde plant voor in droge gebieden, 
halfwoestijnen en woestijnen. Hij komt 
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oorspronkelijk uit Somalie, waar men hem 
"molmol" noemt. 
 
Waar komt het voor in de Bijbel: 
Uiteraard in het Kerstverhaal, maar ook in: 
Hooglied 1:13 daar draagt de geliefde een bundel 
mirre tussen haar borsten. Maar als je de plant 
hebt gezien en de enorme stekels aan de takken,  
dan weet je bijna zeker dat ze dit bosje takken niet 
letterlijk tussen haar borsten droeg. Vroeger 
gebruikte men wel “zalfkegels”, een soort 
deodorant.  
 
 

 
Door de warmte druppelde de olie langzaam over 
de huid en dan verspreide je een heerlijke geur! 
Uiteraard – alleen beschikbaar voor de rijksten 
destijds. 
Johannes 19:39 Jezus wordt na zijn dood, 
begraven door Josef en Nikodemus. Nikodemus 
heeft Mirre en Aloë bij zich waarmee ze het 
lichaam van Jezus balsemen. 
Het balsemen met de mirre, gebeurde ook in het 
oude Egypte. De mirre zorgt niet alleen voor een 
aangename geur; door de eigenschappen van 
mirre wordt rotting tegengegaan.  
Mirre is heel bruikbaar tegen ontstekingen en 
zwellingen. Het dood dieren die parasieten 
overbrengen zoals muggen, teken en vlooien.  
Ook is het helend bij scheurbuik, een slangenbeet 
of om te ontwormen. 

Geen wonder dat in de tijd van de Bijbel, mirre 
meer waard was dan goud. 
 
Waar staat Mirre voor in de liturgie: 
Met de mirre-olie druk je de innige liefde voor 
Jezus uit. Afgeleid van het thema liefde, zijn er de 
thema's overgave en navolging. 
 
Rekeningnummers 
Het rekeningnummer van de kerk is 
NL59 RABO 0373 7473 65 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 
Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 
0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het 
overmaken uitdrukkelijk de datum en doel.,  
 
 
 
 


